
Herdenking Shoah, Avidan Schiff, Yavne School, 8 mei 2024 

Geachte aanwezigen, 

 

Het is een eer en een voorrecht om hier voor u te mogen staan. 

  

Ik ben Avidan Schiff. 

 

Hoewel ik slechts 11 jaar oud ben, besef ik hoe uitzonderlijk het is, en mogelijk zelfs uniek, 

om op mijn leeftijd een GROOTvader te hebben die de oorlog heeft overleefd en die zijn 

ervaringen tijdens de Holocaust, vandaag nog steeds, persoonlijk met mij kan delen. 

 

Mijn Bompa, Jonas Schiff werd op 2 december 1926 in Antwerpen geboren. 

 

Als enig kind van ouders, die reeds in 1910 vanuit Polen immigreerden, leidde hij in de 

Provinciestraat een vrij rustige jeugd. 

 

Hij liep eerst school aan de Jesode Hatora, om vervolgens in het schooljaar 39-40, naar het 

Koninklijk Atheneum over te stappen. 

Wanneer Duitsland op 10 mei België binnenvalt, vlucht hij met zijn familie naar De Panne. 

 

Als België 18 dagen later volledig in Duitse handen valt, trekken ze naar Nesles in het 

Noorden van Frankrijk. 

 

Het klinkt onwaarschijnlijk, maar in juli 1940 achtten ze de situatie veilig genoeg om naar 

Antwerpen terug te keren. 

 

Aanvankelijk leek het ook zo, maar eind oktober 1940 werden alle Belgische  gemeentes 

verplicht hun Joodse inwoners te registreren.  

 

Meer anti-joodse maatregelen volgden elkaar in sneltempo op.  

Toch kon mijn grootvader zijn 3e jaar in het Koninklijk Atheneum nog vervolledigen. 

 

Ondanks de Jodenster die hij de laatste maand van het schooljaar moest dragen vertelt hij 

dat hij op school nooit door zijn niet-joodse medeleerlingen werd lastiggevallen.  

Steeds stel ik me weer dezelfde vraag: Hoe zou het er vandaag zijn?... 

 

Wanneer hij in september 1942, ziet hoe de nabijgelegen Milisstraat wordt afgesloten en 

joden door de Antwerpse politie in vrachtwagens worden geduwd, loopt hij naar huis om 

zijn ouders te verwittigen.  

 

Ze beseften dat zij de volgende zouden zijn, en mochten bij een niet-joodse buur, in de 

nabijgelegen Van Geertstraat, op zolder schuilen en overnachten. 

 

De familie wist valse papieren en een passeur te regelen.  

 

Vanaf dat moment, ging de jonge Jonas Schiff, als Jean Smets verder door het leven. 



 

Vanuit het Centraal Station, begon hun vlucht naar het onbekende.  

 

Het lukte hen miraculeus, om langs Brussel en Doornik tot aan de Franse grens te geraken.  

 

Met een portie geluk, en een pakje roltabak, keek de grenswachter de andere kant op, en 

kwamen ze in Bezet-Frankrijk terecht.  

 

Van daar uit, moesten ze zo snel mogelijk, over de Demarcatielijn zien te geraken.  

 

Langs Rijsel en Parijs geraakten ze met de trein tot Dijon.  

 

Te voet trokken ze verder tot aan een café naast een bos aan de grens met Vichy-Frankrijk, 

waar ze aan een collega-passeur werden voorgesteld.  

 

Diezelfde nacht nog, trokken ze samen langs de bossen richting Demarcatielijn.  

 

Ze kregen de opdracht om plat op de grond te gaan liggen wanneer de maan te fel door de 

wolken scheen.  

 

Maar werden echter door hun begeleider misleid en in de steek gelaten.  

 

Daar stonden ze dan, midden in de nacht, in een groot, donker bos waar een Duitse 

hondenpatrouille hen op elk moment kon vinden.  

 

Onverhoopt wisten ze uit het bos, weer tot in het café te geraken. 

  

Van de uitbaatster mochten ze in haar kippenhok, tussen de kippen gaan zitten.  

 

Daar werden ze door een lid van het Frans verzet 's morgens opgehaald en naar een andere 

herberg in Chalon gebracht.  

 

Met hem zijn ze 's nachts, langs de bossen, eindelijk tot over de grens geraakt.  

 

Hij bracht ze naar Tournus, een klein dorp, waar zowel zijn schoonvader die in de 

gemeenteraad zetelde, als de politie commissaris, ook bij het Frans verzet zaten.  

 

Ze huurden daar aanvankelijk een kamer.  

 

Vervolgens zijn ze verder naar Lieu Dit En Bout, op een heuvel buiten het dorp getrokken.  

In een boerderij mochten ze een gedeelte huren, waar ze twee jaar lang, tot het einde van de 

oorlog, konden verblijven. 

 

Nadat ze naar België waren teruggekeerd, verbleven ze nog een tijdje in Brussel om tot slot 

in mei 1945 naar Antwerpen terug te keren. 

Daar bouwde Bompa zijn leven en familie op, totdat hij in 2014 naar Israël verhuisde. 

 



Nooit had hij zich kunnen inbeelden dat hij uitgerekend daar, de ergste aanval op het Joodse 

volk sinds de Holocaust zou meemaken. 

 

Op mijn leeftijd, denk ik weleens aan hoe onderwijs en opvoeding tijdens de Holocaust, en 

vandaag nog steeds, een belangrijke rol spelen. 

 

Spijtig genoeg wordt ook in Antwerpen haat tegen Joden soms van jongs af aan aangeleerd. 

 

Ik heb het zelf bij mijn voetbalclub, Maccabi Antwerp meegemaakt.  

 

Dit seizoen is een specifieke Antwerpse ploeg, meermaals, zonder het te melden, gewoon 

niet komen opdagen voor een wedstrijd.  

 

Daar sta je dan, in je kort broekje, op een ijskoude zondag morgen.  

 

Hoewel hun motieven niet zo moeilijk te achterhalen zijn, wordt het wel heel erg makkelijk 

als ze achteraf schaamteloos laten verstaan dat ze niet tegen joden wensen te spelen. 

 

Welk signaal denken ze op die manier aan hun jeugdspelers te geven? 

 

Gelukkig hoeven we vandaag geen verplichte gele ster meer te dragen en zijn we heer een 

meester van ons eigen lot. 

 

Vandaag heeft het Joodse volk ook een eigen, democratisch, sterk en welvarend land. 

 

Net als na de Holocaust, is het Joodse volk veerkrachtig en komt Israël er sterker uit dan ooit 

tevoren. 

 

Voor ons is "Never Again" geen loze kreet, maar een diepgewortelde belofte. 

 

Hopelijk komt ook België aan de goede kant van de geschiedenis te staan en kiest het 

steevast en ondubbelzinnig -zoals onze Burgemeester het zo mooi verwoordde- de kant van 

het licht. 

 

Ik dank u voor uw aandacht, 

 

Am Israel Chai! 


